
De wet van de Heere/10 geboden (1)

 Ik ben de Heere, jouw God. 

Heb God lief boven alles. 

Je mag niet aan iets anders méér eer geven dan aan God. 

Je mag niet vloeken. Praat eerbiedig over God. 

De zondag is de dag van God. Houd de zondag in ere. 

Eer je vader en moeder en heb ze lief. 

God heeft de mensen geschapen en daarom mag je niemand doden. 

Je moet altijd trouw zijn aan wat je beloofd hebt, ook aan je man of vrouw.

Wees eerlijk en steel geen dingen van andere mensen. 

Zeg geen verkeerde dingen over anderen en lieg niet. 

Je mag nooit jaloers zijn op dingen van andere mensen. 

Samengevat: Heb God lief met alles wat je bent en met alles wat je hebt, met

je hoofd, met je hart en met je handen en heb je naaste lief als jezelf. 


